Eetcafé De Nar:

van lunch en
diner tot bruiloft!

Een kopje koffie met wat lekkers erbij, een
brunch, een lunch, een diner met alles er op en
eraan en zelfs een complete bruilofi: in Eetcafé
De Nar word je op wenken bediend door Patrick
Weijnen en zijn team!

Patrick en Yvonne Weijnen begonnen hun in hartje
Lekkerkerk gevestigde horecaonderneming in 2002
en lieten Eetcafé De Nar binnen de Koriste keren
uitgroeien tot een begrip in Lekkerkerk en ver
daarbuiten. De combinatie van een bistroachlige
ambiance, de aansprekende menukaart en de
persoonlijke service die het *Narrenteam' biedt,
zorgen voor een compleet plaatje. Voeg daarbij de
fragie veranda en de zonnige, Toscaans aandoende
tuin en ledereen zal begrijpen dat het zeker ook in
het voorjaar en in de zomer prima toeven is aan de
Kerkweg 12 in hartje Lekkerkerk!

“We maken het iedereen graag naar de zin",
vertelt Patrick Weijnen, die samen met zijn vrouw
Yvonne, dochter Lisa, ‘opa’ Ruud Weijnen en
de twee trouwe koks Mark en Victor (allebei al
vanaf de start van De Nar in dienst!) het gezicht
van de zaak vormt "Dat doen we onder meer
met een menukaart waarin een aantal heerlijke
‘hardlopers' staan en seizoensgebonden gerechten
zoals dit voorjaar lamsvlees, lamsrack, stoofpotje
lamsvleas, asperges, gerookte zalm met roerei en
keizerinneties; om er maar wat te noemen.”
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Eetcafé De Mar is ook een voortreffelijke plek om
aen feest te vieren of te benutten als trouw- en
bruiloftsiocatie. “We kunnan de hele dag van a tot
z verzorgen”, vertelt Patrick Weijnen. *Inclusief de
huwelijksvolirekking! Kom gerust eens langs om de
verschillende arrangementen door te nemen.”

Behalve elgenaar van Eetcafé De Nar is Weljnen
ook een enthousiast voetballiefhebber. Een passie
die hij voor een belangrifk deel kwijt kan bij
voetbalvereniging Lekkerkerk. Bij deze club is hij
niet alleen actief als sponsor hij traint er samen met
André de Jong ook het F1-team, “Met enorm veel
plezier, glimlacht Patrick Waijnen. "Het is erg leuk
om met die mannekes van zes zeven jaar te werken
en ze wegwijs te maken zijn het voetbal. Ik doe dit
nu zeven jaar en het blijft prachtig.
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Zell speelde Patrick Weijnen voetbal bij Spartaan’20
en vv Lekkerkerk. “Ik ben als B-junior naar wv
Lekkerkerk overgestapt”, vertelt hij. “Dat had alles
{e maken met onze verhuizing naar het dorp. Ik
heb er tot mijn 27° gevoetbald meestentijds als
rechishalf.

Als senior mocht ik een paar keer in het eerste elftal
invallen. De seizoenen er na zakie [k steeds wat
verder om uiteindelijk bij de veteranen terecht te
komen. Het was heel mooie tijd. Ik bewaar wer fiine
herinneringen aan.”

Nieuwsgierig naar wat Eetcafé De Bar u te bieden
heeft? Kijk dan eens op www.eetcafedenarnl of op
de facebookpagina van Eetcafe De Nar.

Vioor meer informatie en/of reserveren:
0180-664746.




